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Het jaar rolt verder dus hier de laatste nieuwsbrief van 2024.  
We hopen dat iedereen een goed groenseizoen heeft gehad en die dingen heeft kunnen 
doen die in de planning van het vorige jaar zaten.  
 
We geven een overzicht van wat er bij de Voedseltuinen Westerwolde gebeurd is sinds de 
vorige nieuwsbrief van 15 juli. 
 

Op stoom 
In augustus waren de tuinen goed op stoom. Met als gevolg dat er aardig wat verkocht kon 
worden. Uiteraard kregen de kinderen uit de schooltuin fruit en groentes mee, maar ook op 
de Spetse Hoeve deed het kraampje langs de weg goed zijn werk. 
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Pipowagen en heropening schooltuin Vriescheloo 
De Pipowagen was begin september klaar en staat nu bij de schooltuin in Vriescheloo. Hij 
kon daar goed gebruikt worden voor de feestelijke heropening op 9 september. s ’Morgens 
verrichte wethouder Harm Jan Kuper de heropening met toespraakjes door verschillende 
mensen. Voor de kinderen waren door Rein allerlei leuke activiteiten bedacht. Later op de 
dag konden buurtgenoten een kijkje nemen. Het was een succesvolle, stralende dag! 
 

  
 
 

Verrassing – appelpers! 
Het was een grote verrassing toen we opeens de melding kregen van het doktersechtpaar 
Martin en Gea uit Jipsinghuizen dat ze een appelvreter en appelpers hadden staan. Ze waren 
nauwelijks gebruikt, maar ze moesten weg en ze dachten dat wij die goed konden gebruiken. 
Nou, dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Er was bij verschillende mensen een 
overvloed aan appels. We hebben de spullen meteen opgehaald, kregen er en-passant nog 
een mooie grote (en gevaarlijke) koolschaaf bij en een heleboel appels, weckpotten en -
flessen. Zelf hebben we er nog een weckketel en andere kleine benodigdheden bijgekocht 
en zijn gaan oefenen. Na wat gepruts hadden we het onder de knie en het bericht werd 
verspreid dat e.e.a. geleend kon worden. Acuut bleek er veel interesse voor te zijn en 
konden de apparaten in de uitleen. Ook de weckpotten en flessen vonden gretig aftrek. 
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Oogstfeest Ter Wupping 
Weer een top oogstfeest bij Iris en Hendrik op hun Voedselbos in Ter Wupping. Meer dan 
voldoende zelfgemaakte lekkernijen, een heleboel gezellige mensen, mooi weer, wat wil je 
nog meer? O ja, wat muziek, net als het jaar daarvoor, was leuk geweest!  
Er werd een demonstratie van de appelpers-en vreter gegeven, waar veel belangstelling 
voor was, en een paar pakken vers geperst appelsap gingen mee naar huis. Weer voor 
herhaling vatbaar! 
 

 
 
 

Diverse gesprekken, o.a. bij De blije bodem 
We zijn op gezoek geweest bij Lorette en Rike van de Stichting Voedseltuinen Groningen bij 
de “De blije bodem” (https://deblijebodem.nl) aan de Tarralaan 3 in Groningen/Hoogkerk en 
waren onder de indruk van de voedseltuin en het naastgelegen voedselbos. We kregen een 
uitgebreide en gepassioneerde rondleiding van Bas, de full-time kracht die de tuin 
enthousiast onderhoudt met behulp van vrijwilligers en steeds uitbreidt met nieuwigheden. 
We hebben uitgebreid gesproken over de mogelijkheden tot ondersteuning van onze 
voedselbossen/tuinen en hopen daar in de toekomst wat aan te hebben.  
 

 
 
Maar niet alleen met deze stichting, ook met diverse mensen van de gemeente blijven we in 
gesprek. De vruchten daarvan moeten nog rijpen om het zo maar te omschrijven. Maar hoe 
dan ook staan we als gezamenlijke voedseltuinen en voedselbossen als ‘parel’ in het plan 
landelijk gebied van de provincie. 
 

https://deblijebodem.nl/
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Blauwebessenstruiken actie 
Half november kregen we de tip van Henk van Voedselbos Klein Renneborg dat een kweker 
in Nieuwegein omhoog zat met 80.000 blauwe bessenstruiken. Ze waren bestemd voor 
Oekraïne, maar dat kon in verband met de oorlog niet doorgaan. Hij bood ze daarom aan 
voor een bijzonder zacht prijsje. Dachten we eerst dat we met een paar honderd struiken 
wel klaar waren, bleek dat het bericht als een lopend vuurtje door de gemeente ging met als 
uiteindelijk resultaat een bestelling van meer dan 1850 struiken (inclusief een paar bramen 
en frambozen). 
Op een zaterdagmorgen mochten deze bij Bioboerderij Landleven (onze grote dank 
daarvoor!) in grote kratten gelost worden door twee vrachtwagens. s’ Middags konden de 
bestellingen opgehaald worden. Het was wat gepuzzel, maar uiteindelijk een groot succes en 
iedereen blij! 
Trouwens, de kweker gaf aan dat als er nog andere mensen belang hadden bij struiken die 
bestellingen ook welkom zijn. 
 

 
 

 
2025 
Het komende jaar gaan we er vol goede moed weer tegenaan. We hopen in ieder geval een 
nieuwe voedseltuin in Sellingen te kunnen openen. 
 
 

 
 

 


